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Overdenking

Kijk! Kerst

Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld.

In de tijd van Advent en Kerst worden wij uitgenodigd om onze blik te richten op het
werk van God in deze wereld. Wij verwonderen ons over het onverwachte in het
alledaagse. Wij stellen ons open voor Gods verrassende toekomst. Wij openen onze
ogen voor het pure en zachte dat ons raakt. Wij vieren de geboorte van Jezus, mens

van liefde naar Gods hart.

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind uw koninkrijk, uw licht.

Kijk! Oud- en Nieuwjaar
Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld.

Elke dag worden wij uitgenodigd om onze blik te richten op het werk van God in deze
wereld, ons te verwonderen, ons open te stellen en onze ogen te openen. Wij gaan
in vertrouwen verder, het nieuwe jaar in, met heil en zegen.

Gedenk ons die als hij geboren zijn eens en voorgoed

die uit zijn mond uw naam hebben gehoord.

ds. Piet Langbroek
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Afscheid ds. Wim van der Wel

In gesprek met dominee Wim
Het is dinsdag 18 november als we op de
afgesproken tijd bij dominee Wim aanbellen.
Een hartelijk welkom is ons deel en de koffie
wordt gezet.

Een terugblik

Wim vertelt dat hij op 1 maart 1962 werd
geboren in Frieschepalen. Zijn vader was er
predikant. Van Frieschepalen ging het via
Aalten en Baarn naar Hoogeveen waar hij naar
het gymnasium ging. Wim bleek een talenman,
6 talen en beslist geen wiskunde knobbel te
hebben. In Hoogeveen kwamen ook verdriet en
zorgen rond vader van der Wel, die zo bleek,
een drankprobleem te hebben. Onder druk van
de kerkenraad liet hij zich behandelen. Toen hij
wegging werd dat vanaf alle kansels verteld: ds.
van der Wel laat zich behandelen aan een
alcoholprobleem. Na 14 maanden kwam hij
weer terug. Wim, een tiener nog, had in die tijd
wat minder met geloof en kerk en dacht er
over psychologie te gaan studeren. En toen
kwam de dag dat vader van der Wel weer op de
preekstoel zou staan. Voor het eerst na zijn
afkickperiode in de Oosterkerk in Hoogeveen.
De kerk zat bomvol en toen vader binnenkwam
werd hij met applaus begroet. Vader kreeg een
tweede kans en Wim voelde dat. Dit intensieve
gebeuren was voor Wim aanleiding om
theologie te gaan studeren. Als de kerk zo
barmhartig kan zijn..., daar wilde hij meer van
weten. Daarom schreef hij zich in voor de
theologiestudie.

Kampen

Na de middelbare schooltijd schreef Wim zich in
voor de theologie studie in Kampen. Hij leerde
er Gerda kennen. Zij studeerde aan de sociale
academie ook in Kampen. Ze kenden elkaar
nog niet zo lang toen vader van der Wel ernstig

ziek werd, zodat hij niet meer kon preken.
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Na 14 maanden leidde de ziekte tot de dood. In
die tijd liet zijn vader een diep Godsvertrouwen
zien en mede dat heeft Wim doen besluiten
predikant te worden. Op 18 oktober 1987 werd
Wim in zijn eerste gemeente bevestigd in de
gemeente Wetsinge-Sauwerd. Hij droeg de
zwarte toga van zijn vader. Nog vele jaren
daarna heeft hij de toga gedragen tot 1995. In
1993 zei moeder van der Wel tegen Wim:
"Eigenlijk past een witte toga veel beter bij het
evangelie”. In 1995 kreeg hij van zijn moeder de
witte toga met stola’s.

Gezin

In 1981 leerde Wim Gerda kennen. Ze werden
soulmaatjes. Zij was er tijdens de ziekte en het
afscheid van zijn vader. Zij mochten 4 kinderen
krijgen, waarvan één helaas voor de geboorte
gestorven. Er zijn 2 zonen en een dochter en er
is een bonusdochter. Alle vier hebben ze een
partner en er zijn inmiddels 7 kleinkinderen.




Afscheid ds. Wim van der Wel

Van Borger naar Hardenberg

Na 6 jaar vertrok het gezin naar de
gereformeerde gemeente in Borger. Wim ging er
voor 80 % werken, zodat ook Gerda haar beroep
op kon pakken. Borger een fijne plaats ook voor
de kinderen om er op te groeien. Het was de
bedoeling dat er in de omgeving van Borger,
evenals in Hattem, Hezenberg,
opvang/vakantieplek zou worden gesticht. Wim
was daar nauw bij betrokken. Helaas is dat niet
gelukt. De kinderen werden ouder en de eerste
was bijna zover dat hij naar het middelbaar
onderwijs zou gaan. Gerda zo vertelt Wim had
inmiddels een baan in Hardenberg, dus begon
Hardenberg voor het gezin van der Wel een
beetje te trekken.

Wim stelde zich in verbinding met de
Gereformeerde kerk in Hardenberg. Hij werd
beroepen voor 100% Baalderveld. Het gezin
verhuisde naar Hardenberg en is daar tot op de
dag van vandaag gebleven. In die jaren is Wim in
diverse wijken werkzaam geweest, maar heeft
hij ook een uitstapje gemaakt.

Uitstapje

In 2006 maakte Wim de overstap naar de
Baalderborg als geestelijk verzorger. Het doel
van de Baalderborg zo vertelt Wim was dat
bewoners in de wijk integreren, dus ook in de
kerk. Een nobel streven, maar zo vertelt Wim, na
een heel verdrietig voorval werd toch besloten
om een geestelijk verzorger aan te trekken. Wim
besloot hierop te reageren en werd de eerste
geestelijk verzorger van de Baalderborg. Na een
periode begon Wim de diepgang in de
gesprekken te missen. Tijdens een uitvaart die
hij leidde van een niet gelovige cliént waarbij
een lied van Stef Bos klonk dat de hemel niet
bestond en de bijbel dicht bleef, kwam Wim tot
het besef dat hij het weer over God wilde
hebben en zo besloot hij weer terug te keren
naar een gemeente.

Toeval of.....

Dominee Jan Kruiter gaat met pensioen voor
Wim het moment om zich aan te bieden als
predikant voor de wijk Baalder. Inmiddels een
wijk van de PKN-gemeente
Hardenberg-Heemse.

Johannes 3 vers 16

Dominee Wim zegt in Baalder vind je in het klein
wat je leest in Joh. 3 vers 16. Op die paar
vierkante km
vind je de hele
wereld! Mensen
uit diverse
klassen met
diverse
opleidingen,
maar ook
diversiteitin
huidskleur. Een
uitdagende wijk
om in te werken.
Wim besluit dan
ook om een
specialisatie te
gaan doen. Hij kiest daarbij voor missionaire
specialisatie. Vragen als wie zijn de mensen, wat
zijn hun vragen en wat kunnen wij vanuit onze
missie daaraan doen spelen daarbij een grote
rol. In 2016 heeft Wim een zeer inspirerende reis
naar Londen mogen maken. Een vraag die
daarbij ook heel duidelijk naar voren kwam was:
Als je in de problemen komt. Wie ga je dan
consulteren? Het antwoord? De Kerk!

Kerk gemist in Baalder?

Heb je een kerkgebouw gemist in Baalder. Zo
vragen wij Wim. Zijn antwoord. Ach misschien
zit er ook een voordeel aan. Geen kerk — een
lagere drempel wellicht?



Afscheid ds. Wim van der Wel

Dominee is een ‘zijns’beroep
Wim is zoals velen van ons hem wel kennen een
enthousiaste voorganger, een kartrekker. Hij
weet mensen te enthousiasmeren hun talenten
in te zetten, waardoor’ reuring’ ontstaat. Denk
aan zijn inzet voor ‘de Hof, maar zo zegt Wim
dat betekent ook dat je vaak aan staat. Je wilt er
zijn. Nadat Wim corona heeft gehad en nu nog
de gevolgen hiervan ondervindt lukt het
aanstaan, het ‘zijn’ niet meer voldoende en dat
heeft hem doen besluiten om nu te stoppen.
Wim legt zijn werkzaamheden voor eerst
helemaal neer en hoopt daarin te ontdekken
wie hij is zonder het ambt.

Toekomst kerk

Wim zegt de Heilige Geest waait waarheen hij
wil. Soms is het stil zo zegt Wim, ik ben een
knechtje geweest in een periode waarin het
niet zo hard waait. Er valt veel af, maar kijk naar

de vlieger. Je kunt hardlopen, rennen wellicht,
maar van belang is ook hoe hard de wind waait.
Probeer niet zelf te gaan rennen, want dan loop
je jezelf voorbij. Maar probeer de vlieger daar
op te laten waar Gods Geest waait. De kerk zal
zeker blijven bestaan, maar wellicht in andere
vormen.

Inspiratie

Wim haalde zijn inspiratie door 2 keer per dag
de stilte te zoeken op zijn bidkrukje. Maar ook
uit gesprekken met mensen.
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Mooi en minder mooi

Wat zo vragen wij vond je de mooie dingen van
je werk? Wim zegt de diensten en het pastoraat

vond ik heel fijn. Het valt mij dan ook zwaar
afscheid te nemen van de’ mensen’ En wat
vond je minder leuk aan je werk zo vroegen wij?
De regels die soms worden gehandhaafd.
Regels die de dynamiek uit de kerk halen.

Hobby’s

We vragen Wim wat hij gaat doen na zijn
afscheid, zijn hobby’s? Eerst zegt Wim helemaal
niets. Genieten van de kleinkinderen en dan
wandelen, fietsen, fotograferen, studeren,
tennissen, luisteren naar de muziek van Bach.

Dank

Dank je wel Wim voor het fijne gesprek. We
wensen je een goede tijd samen met allen die
je lief en dierbaar zijn.

Ineke en Rezina

“foto door Wim gema.?gfc_a&aff;*‘aﬁ&'@? ik
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A" Protestantse kerk
.‘ ’- wijkgemeente Radewijk

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Kerstfeest

Nog even en het is weer Kerst. Ik we het niet hoe
het met u is, maar het gaat wel heel snel dit jaar.
Misschien dat het kwam doordat het nog zo
lang warm is geweest in oktober.

Alles gaat nog snel. Zijn we nu dan al aan Kerst
toe?

Misschien is dit wel zoals we ook in de wereld
staan. We zijn altijd bezig met ons dagelijks
leven. Ons werk, de zorg voor de kinderen, onze
gezondheid. En dan is er natuurlijk nog alles
wat er in de wereld gebeurt. De crisis, alle
strijdgewoel in de wereld.

Zijn we aan Kerst toe?

Ik bedoel daarmee: wat voor plaats heeft de
betekenis van Kerst in ons leven?

In het Lucas evangelie lezen we in ieder geval
dat de mensen helemaal niet aan Kerst toe
waren. De mensen stopten het weg: laat het
maar Kerst zijn in de stal, dan hebben we er ook
geen last van.

Hoe is dat met ons? Zijn wij aan het echte Kerst
toe? Of stoppen we de echte betekenis ook
liever een beetje weg?
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In Marcus 13: 34, een tekst die in veel kerken
gelezen is op de zondag van de eerste advent,
vergelijkt Jezus de komst van het Koninkrijk van
God met de eigenaar van een huis die op reis
gaat. Het personeel blijft achter om op het huis
te passen. Wat zullen ze doen? Zijn ze alert, om
de eigenaar te ontvangen als hij terug komt?

Laten wij waakzaam zijn. Zodat wij Hem bilij
kunnen ontvangen als Hij komt.
Als de echte Kerst aanbreekt.

Bert Broers.

Kerstnachtdienst 24 december

Aanvang 21.30 uur

Voorganger Bert Broers

M.m.v. Jan Broekroelofs orgel, Leo Witte op
klokkenspel en de Gospelgroep Lifeline uit
Coevorden.

Gezinsdienst 25 december
Aanvang 10.00 uur

Voorganger Ellen Kolthof

m.m.v. Jan Kamphuis (orgel) en het
gelegenheidskoor onder begeleiding van Jan
Broekroelofs (piano).

Voorbereid door de leiding van de
kindernevendienst.

Het thema van Advent en Kerst “de
Geluksbezorger”.

Wat zal de Geluksbezorger ons brengen met
Kerst?




Zangdienst 28 december

Aanvang 10.00 uur

Er zijn al liederen aangeleverd, maar heeft u een lied dat u graag samen wilt zingen in de dienst laat
het dan even weten aan Jan Broekroelofs of Jan Kamphuis of schrijf het lied in het schrift hij de
ingang van de Opgang.

nicee jaa’t

IS EEN GESCHENK (VAN GOD

DANK HEM OP DE VREUGDEVOLLE DAGEN
VERTROUW HEM IN‘DEIMOEILIJKE PERIODES
ZOEK HEM OP DE DRUKKE MOMENTEN
FRIJS HEM IN DE VREDIGE TIJDEN
EN ONTHOUD DATIHIJ ALTIJD BIJJE IS

{ 4
¥ sestra

Dienst 4 januari 2026

Voorganger Hendrik Jan Broekroelofs.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie met knieperties en een glaasje elkaar
een gezegend 2026 te wensen.

Koffiemiddag 6 januari 2026

Koffiemorgen tevens creatief café 21 januari 2026




. ™, Protestantse kerk
-‘ i wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Do they know it's Christmastime at all?’ De tekst
van het bekende lied kwam in mij op. Ik hoor
wel eens mensen zeggen dat ze moeite hebben
om ‘Vrede op aarde’ te zingen met Kerst. Er is
een wereld waar het enige water dat stroomt,
de tranen op gezichten zijn.

Ik wens u toe dat u thuis volop kan genieten van
gezelligheid, familie en warmte. Maar kijk ook
naar buiten en wees vrijgevig waar mogelijk.
Dat we iets meer vrede op deze aarde kunnen
brengen vanuit ons welvarende werelddeel.
Want met Kerst vieren wij de geboorte van een
vredevorst, een redder voor iedereen. Weet dat
het Kersttijd is!

Advent en Kerst

De adventstijd, een tijd van inkeer en
verwachting, loopt alweer ten einde. In Heemse
heeft de kinderdienst een prachtig project met
het thema ‘Wees welkom’ Complimenten aan
de dames die zorgen dat deze projecten zo
mooi vormgegeven worden. Tijdens Advent
steken wij elke zondag weer een kaars aan, tot
het Kerst is. De liturgische bloemschikking
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vertelt ook over Advent en wij horen over de
daarbij passende Bijbelverhalen in onze
kerkdiensten.

En dan wordt het Kerst! Kom je het feest met ons
meevieren? Op 24 december vieren wij de
Kerstnachtdienst samen met de CGK en NGK
gemeenten in Heemse. De Kerstnachtdienst
start om 21.00 uur in de Kandelaarkerk met
voorgangers ds. Gijsbert Rohaan en ds. Jan
Dunnewind.




Eerste kerstdag vieren wij het Kerstfeest in de
Hoftekerk, aanvang 10.00 uur. Wij verwachten
veel mensen en de ruimte in de Aerninckhoff is
natuurlijk maar beperkt. In de Hoftekerk is plek
genoeg, dus neem familie en vrienden mee. De
Kinderdienst heeft een prachtige Kerstsketch in
de dienst en ook een eigen viering. Martijn van
Breden zal voorgaan in de dienst en zo hopen
wij onze harten te vullen met Kerstvreugde!

Ook is er dit jaar opnieuw een Kerstmarkt in en
rond De Aerninckhoff op zaterdag 20 december
van 10-14 uur. Kom wat moois aanschaffen en
er is genoeg lekkers te verkrijgen. De opbrengst
is voor het diaconale project in Moldavié.

En voor de kleinste kinderen van onze gemeente
is er een speciale Kerst Ukkepukdienst op
zondag 21 december om 15.30 uurin De
Aerninckhoff. Welkom om dit mee te maken,
ook voor kinderen buiten onze (wijk)\gemeente.
Het zijn prachtige diensten helemaal gericht op
de leeftijd 0-5 jaar.

Volop initiatief

Aan het einde van het jaar is er ruimte voor
reflectie en terugkijken, dat geld ook voor onze
wijkgemeente Heemse. Een jaar waarin eindelijk
de verbouw van onze Witte of Lambertuskerk
van start kon gaan en wij tijdelijk onze
kerkdiensten houden in de Aerninckhoff. Maar
we zijn er niet alleen op zondag hoor! Elke
vrijdagochtend is er open inloop voor wie maar
will Ook zijn er allerlei vergaderingen en andere
bijeenkomsten zoals in de wijken of met onze
jongeren. We zien heel veel mensen zich van
harte inzetten op allerlei manieren. In de
afgelopen maand was er ook weer zo'n leuk
nieuw initiatief; Een Mannenavond op camping
De Klashorst. Het was een mooie avond en vast
voor herhaling vatbaar! Er gebeurt veel moois in
Heemse. We zijn benieuwd wat 2026 ons zal
brengen!

Prekenserie

Misschien had u het al eens gemerkt dat de
wijkpredikanten en kerkelijk werker een leuk
team zijn voor de wijkgemeente Heemse. Het
voordeel (ik hoop dat u het zo ziet) is dat we in
onze diensten vaak een eigen voorganger
hebben . Zo ontstond bij ons het idee om een
serie diensten de preken rondom een bepaald
thema te houden. Daarvoor hebben wij op
zondag 7 december om input gevraagd aan
gemeenteleden. Dat wordt dan een serie over
bepaalde thema'’s, maar kan ook aan de hand
van een bepaald Bijbelboek of favoriete
verhalen. Het wordt vast interessant om dit te
gaan beluisteren. Wij gaan hiermee van start op
zondag 4 januari en we gaan hiermee door tot
zondag 8 februari.

Samen met mijn collega’s Geralda en Gijsbert
wens ik u een gezegend Kerstfeest toel

In Christus verbonden,
Martijn van Breden

1



Jeugdwerk Heemse

Oogstdienst op9 november Na de dienst gingen we met een aantal
kinderen naar Clara Feyoena Heem, waar we al

opgewacht werden. In elke huiskamer brachten
we een fruitmand, en zongen de kinderen het
liedje dat we ook tijdens de dienst zongen:

Traditiegetrouw vond op de tweede zondag van
november de Oogstdienst plaats. Deze keer was
het in de Stephanuskerk.

Omdat het fruit dit jaar naar Clara Feyoena
Heem gebracht zou worden, inventariseerden
we vooraf hoeveel fruitmanden we klaar
moesten maken. Dat waren er 14, gezien het
aantal huiskamers. Prima, dan regelen we dat.
Maar.... er kwam letterlijk zo'n overvloed aan
fruit binnen, dat we er eigenlijk een beetje mee
verlegen waren wat we er mee doen moesten.
We hadden al wat één-persoons-zakjes
gemaakt en toen kwam Geralda met het mooie
idee om deze zakjes door gemeenteleden weg
te laten brengen naar mensen die dat om wat
voor reden dan ook goed konden gebruiken.

Tijdens de dienst bleven de kinderen in de kerk. lﬁnderen van dejkindeltﬁ-gpst in€Claal
Vooraf kregen ze een puzzelblad over het Feyoena Heefn =

thema oogst. Alle kerkgangers kregen een
post-it in de vorm van een appel.

Tijdens de dienst brachten de kinderen het fruit
naar binnen. Omdat het zo veel was, moesten
ze meerdere keren lopen.

De bewoners vonden het erg leuk dat we langs
kwamen. Op één kamer zaten twee dames uit
Armeniég; zij verstonden het liedje niet. De
kinderen vertaalden het ter plekke voor hen in
het Engels. Op een andere kamer maakte één
nog best wel kwieke mevrouw grote indruk, zij
bleek al 102 jaar te zijn. "Hoe groot moet die
taart dan zijn, als er zoveel kaarsjes op
moeten?" vroeg een meisje zich af.

Het was goed om daar te zijn en te delen van
wat we over hadden. Maar ook de zakjes fruit
die door gemeenteleden meegenomen waren,
werden dankbaar ontvangen.

We zongen liederen die bij het thema pasten,
het antwoord van de puzzel kwam op het
scherm en werd er gedankt voor wat er door de
aanwezigen op het appeltje was geschreven.

12



Op vrijdag 23 januari

“ o“evba.‘ organiseren we een
toe“'no ()1  volleybaltoernooi voor

jong en oud in de

“:1 f BL gymzaal Frits de

Zwerverlaan in Heemse.

|
NN
A Lijkt het je leuk om mee te

doen, geef je dan op
Groet, (voor 9 januari!) met een
Petea Veurink, team van minimaal 6 personen
Eewin Schros,, ~ via pknheemse@gmail.com
Eli
'Se Pothof e, of Elise Pothof

Danisy
€ Konkelaa,, tel. 06-46835823

e HERDERS

N> v & KOMEN OP

N\ -’ BEZOEK BIJ
N

"
- Y JEZUS B :
’ N 5=

JESAJA VERTELT
OVER EEN
KONING DIE
VREDE BRENGT

MARIA ZAL DE
MOEDER VAN
JEZUS WORDEN

MET HET ADVENTPROJECT '"WEES WELKOM!” VAN BIJBEL
BASICS KIJKEN WE IEDERE ZONDAG DOOR DE OGEN VAN
EEN ANDER BIJBELS PERSONAGE UIT NAAR DE REDDER DIE
GOD AL LANG GELEDEN BELOOFD HEEFT, EN DIE
UITEINDELIJK TOCH OP ZO'N VERRASSENDE MANIER BIJ DE
MENSEN KOMT: VER VAN HET CENTRUM VAN DE MACHT, BIJ

DE ENGEL HERDERS EN DIEREN EN IN EEN ARMOEDIGE VOERBAK.. JOZEF HODRT
GABRIEL IN EEN DROOM
KONDIGT DE OVER JEZUS
GEBOORTE VAN DE AERNINCKHOFF | 10:00 UUR
JEZUS AAN

LET OP: 30 NOV EN 25 DEC HOFTEKERK!



& "B Protestantse kerk

‘ i wijkgemeente Marslanden
i

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

vacature
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Even voorstellen

Sinds september ben ik ouderling in de
Marslanden. Eerder was ik al een paar jaar
voorzitter van de AK en kent u mij misschien
ook vanuit die periode. Het is los daarvan goed
om me even kort voor te stellen.

Ik ben Berno Nijboer, 50 jaar oud, in het
dagelijks leven notaris met een eigen kantoor
in Hardenberg en echtgenoot van Hannah en
vader van dochter Esther en zoon Thomas.
Toen ik gevraagd werd
om (opnieuw) kerken-
werk te gaan doen, heb
ik niet getwijfeld en ja
gezegd. Samen ben je
en maak je de kerk. Dat
betekent daarmee ook
een eigen inzet. Het is
leuk en dankbaar werk,
met steun vanuit ook
de andere vrijwilligers.
Ik hoop dat ik op

deze manier me een
hele tijd voor de kerk kan inzetten.
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Vieringen

Terugblik: eeuwigheidszondag

Op 23 november was het eeuwigheidszondag.
We hebben stil gestaan bij iedereen die ons
afgelopen jaar is ontvallen. Hun naam is nog
een keer genoemd en opgeschreven in het
boek. We hebben een kaarsje voor hen
aangestoken. Aan het einde kon iedereen zelf
een kaarsje aansteken voor iemand die wordt
gemist. De tienerdienst sloot daarbij ook aan.
Er werd veel gebruik van gemaakt. Zo ontstond
een zee van licht van de kaarsjes. Een teken dat
we niet alleen zijn in ons verdriet, maar
gesteund worden door God en elkaar.

Kerstavondviering 24 december

De kerstavondviering heeft als thema
'Kerstnacht boven Hardenberg' Op dit moment
is er veel aandacht voor het noodpakket voor
als er nood uitbreekt. God heeft ook een
noodpakket. Tijdens de kerstnacht vindt daar
de onthulling van plaats. Hoe zou dat eruit
zien? Wat zou daarin zitten? We gaan uiteraard
ook lekker veel zingen, onder begeleiding van
een combo vanuit de NGK. De viering is voor
het hele gezin, dus iedereen kan mee. We
sluiten af met warme chocomel en het Ere zij
God bij de vuurkorven. Voorgangers zijn ds.
Henk Bond en ds. Yvonne van Benthem.
Aanvang: 19.00u in de Levensbron.

Kerstavondviering 2025

Waar: De Levensbron
Wanneer: 24 december
Hoe laat: 19.00 uur

x, boven g
e R

Collectedoel: Wensambulance Hardenberg
In samenwerking met NGK de Levensbron & PKN Marslanden



Kerstviering 25 december
Kerstochtend zijn we met zijn allen in de Matrix,
die deze ochtend is omgebouwd tot herberg.
Het is een drukke dag geweest en Rufinus de
herbergier is moe. Er blijven maar mensen
aanbellen aan zijn deur. Hij wordt er chagrijnig
van en wil gewoon slapen. Maar loopt hij
daardoor niet de kans iets moois mis te lopen?
Maria en Esther zullen het zingen begeleiden.
We sluiten het Adventsproject met de
kindernevendienst af en gaan tijdens de

overdenking nadenken over hoe je gelukkig kan

zijn. Juist nu. Kortom een viering voor jong en
oud. De kinderen blijven daarom in de kerk. Wel
is er oppasdienst. Voorganger: ds. Yvonne van
Benthem

Nieuwjaarsontmoeting

Op 28 december is er geen viering. Op 4 januari
gaan we elkaar weer zien. De eerste zondag van
het nieuwe jaar. Een nieuw begin, met nieuwe
kansen. We wensen elkaar dat ook toe en
proosten daar na afloop van de viering op.
Henry Kompagnie begeleidt ons muzikaal.
Voorganger: ds. Yvonne van Benthem

Start week van gebed

Op 18 januari staan we stil bij het thema van de
week van gebed voor de eenheid. De hele week
door zijn er vieringen in Hardenberg in
verschillende kerken. Hier komen alle
verschillende stromingen bij elkaar om samen
te vieren en te bidden. Een mooi ocecumenisch
initiatief.

Voorganger: ds. Yvonne van Benthem

Dopen

Op dit moment zijn er twee gezinnen die
hebben gevraagd om hun kindje te laten
dopen. Wil jij ook je kindje laten dopen, geef dit
dan zo snel mogelijk door aan ds. Yvonne of ds.
Piet. Eventueel kunnen jullie dan nog
aansluiten.

Geboren

Op 20 november is Liv gebaren. Liv is de dochter
van René en Henrieke Ramaker en het zusje van
Dex, Vess en Jip. Van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie dochter en Gods zegen
gewenst voor jullie als gezin.

WELKOM LIEF MEISJE

Connect 2.0

De eerste filmavonden zijn geweest! Het was
gezellig, de films waren leuk en het was lekker
warm binnen. Op 14 november zat de zaal vol
met groep 4 en 5 en keken zij de film Mummies.
En op 28 november waren groep 6 en 7 aan de
beurt en keken ze naar Juffrouw Pots.

Op 23 januari is de activiteit voor groep 8
gepland!

Verdere aankondiging en
aanmeldingsformulieren worden verspreid via
de WhatsApp groepen van de klassen. Voor
meer informatie kan je altijd mailen naar
marslandenconnect@gmail.com.

Voor activiteiten is hulp altijd welkom. Mocht je
willen helpen meld je dan ook aan via het
bovenstaande emailadres.

Connect 2.0 wenst iedereen fijne feestdagen en
graag tot zien bij één van de activiteiten in 2026!
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Wijkpredikant

wijkgemeente Baalder

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

Kerstnachtdienst

Op 24 december vieren we om 20.00 uur de
kerstnachtdienst. Het thema is “Een speciaal
kerstcadeau voor jou!” Het is een gezinsdienst
voor jong én oud. De nu-je-onderweg-band
speelt en zingt met ons en met een kinderkoor,
de zandtovenaar vertelt een deel van het
kerstverhaal, ds. Wim (nog even terug!!!) houdt
een overdenking voor volwassenen. We worden
verwelkomd door de midwinterhoornblazers én
na afloop is er chocolademelk en/of Glithwein.
Kerstfeest: Jezus wordt voor ieder mens — van
jong tot oud, van welke kleur ook — geboren.
Daarom is er tijdens die dienst ook voor ieder
mens wat te beleven: de goedheid en
menslievendheid van de Here God

Op 11 januari staan we niet alleen aan het
begin van het nieuwe jaar, maar ook aan een
periode van kerkdiensten zonder vaste
voorganger. Het zal een spannende maar
enerverende tijd worden. We trappen af met
een dienst waarin we weer een stap gaan zetten
in onze toekomstplannen. Omdat we weten
dat we dit niet zonder God Onze Vader kunnen
hebben we gekozen dit in de kerkdienst te
bespreken. De denktank toekomst zal deze
dienst vormgeven, de gemaakte plannen
presenteren en naar jullie mening vragen over
deze voorstellen. Dit vinden we als denktank
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best spannend en zal ook best onwennig zijn.
We weten dat er mensen in de kerk zijn die
ontzettend getalenteerd zijn om ook
bijvoorbeeld een dienst voor te bereiden,
stukken te schrijven voor in de nieuwsbrief of
welke taak dan ook. Daarom gaan we jullie ook
vragen deze talenten in te zetten voor onze
wijkgemeente Baalder om samen kerk te zijn.
Direct na de dienst wil de kerkenraad graag
jullie mening horen over de profielschets voor
een opvolger van Ds Wim van der Wel. Deze
profielschets zal in december online te lezen
zijn op de website PKN Baalder, via social media
en op papier beschikbaar zijn tijdens de dienst
van 14 december en de kerstnachtdienst.

Alle reden dus om allemaal bij deze dienst te
zijn!

Op 25 januari hebben we iets bijzonders: ds.
Adrian Verbree gaat bij ons voor, zoals ds. Wim
op 30 november voorging in het morgenlicht!
Het is weer een stapje in dat we ontdekken dat
er meer overeenkomsten zijn dan verschillen
met onze NGK-noabers — dat woord betekent
zowel “buren” als “naasten” en dat dekt de
lading precies. Het is nog te vroeg om te weten
wat het thema is, maar we weten wél dat de
nu-je-onderweg-band de dienst begeleidt! Hou
de socials en kerknieuws in de gaten!

Voor alle diensten geldt: neem s.v.p. wat mee
voor de voedselkast! Je helpt er écht je
wijkgenoten mee! En: kun je niet komen, dan
kun je de dienst altijd live volgen via pkn
baalder youtube.

Baalder Buffet viert Kerst in de
Kamp

Het laatste Baalder Buffet van het jaar is
natuurlijk de Kersteditie. Doordat de
verbouwing van de Boerderij wat vertraging
heeft opgelopen wordt je op vrijdag 19
december vriendelijk onthaald in sporthal de
Kamp. Zoals gebruikelijk ben je vanaf 17.15 uur
van harte welkom en is de tafel feestelijk
gedekt. Wat er geserveerd wordt is nu nog



een verrassing. Maar het zal zoals altijd smakelijk
zijn. Uiteraard wordt er wel rekening gehouden
met je dieet of eventuele allergieén als je die
hebt doorgegeven. Hoe doe je dat? Dat kan op
verschillende manieren. Het makkelijkst is om
te appen of te bellen naar 06-45254897. We
noteren dan je naam en met hoeveel personen
als je wilt komen. Je kunt ook een e-mail sturen
naar BaalderBuffet@gmail.com met de eerder
genocemde informatie. Natuurlijk gaan we
zorgvuldig met je gegevens om.

We hebben de eerste vorstnachten achter de
rug intussen, dus er zit een kans in dat de
straten moeilijk begaanbaar zijn en je niet naar
de Kamp kan komen. Schroom dan niet dit ook
aan te geven, want er zijn dames en heren van
het Boalder Noaberschap die wel voor
taxichauffeur willen spelen.

De kosten voor het Buffet zijn niet anders dan
altijd: € 3.00 per persoon en € 1.00 voor
kinderen onder de 12 jaar.

In het nieuwe jaar hopen we weer in de
Boerderij terecht te kunnen. De data voor de
Baalder Buffetten in 2026 zijn: 23 januari, 27
februari, 27 maart, 24 april , 22 mei en we
sluiten af op 26 juni. Noteer ze vast in de
agenda. We zien je graag bij het Baalder Buffet!

Meeleven met Elmary

Elmary Hagens heeft lang bij ons met haar
ouders in de wijk gewoond, haar ouders wonen
er nog, Marc en Geline Stevens. Elmary heeft de
verdrietige pech dat ze een zeer uitzonderlijke
leverziekte heeft, die haar het leven heel
moeilijk maakt. Artsen in ons land kunnen haar
niet helpen. In het buitenland kan het
waarschijnlijk wel, maar...., dat vergoedt de
ziektekostenverzekering niet. Daarom zoekt
Elmary sponsors.... Als je kunt, als we kunnen,
doen we mee? Bidden, kaartje, doneren!lll Hier
is haar verhaal: samenvoorelmary.nl

Ds. Wim van der Wel.

Afscheid ds. Wim van der Wel

En dan is het bijna zover. Wijk Baalder neemt
afscheid van haar predikant dominee Wim van
der Wel. Als wijk mogen wij terugkijken op
fantastische jaren met een zeer betrokken
predikant. Wat hebben wij samen veel mogen
bereiken! 2x per maand een dienst in de Kamp
met behulp van veel vrijwilligers! Veel omzien
naar elkaar. Mooie muzikale momenten in de
diensten. Kerk en school diensten met De
Elzenhof en De Oase. En dan niet te vergeten de
“tentdienst” met de NGK in september. Vanaf
Corona alle diensten online, die heel goed
bekeken worden. ledere 14 dagen een vlog die
ook op de scholen bekeken wordt. Het zal dan
ook zeker wennen zijn, zonder Wim.

Maar voordat Wim echt stopt willen wij hier wel
op een speciale manier afscheid van hem
nemen. Op verzoek van dominee Wim neemt
hij afscheid van de wijk Baalder en niet van een
klein groepje mensen. Vandaar dat er
vrijdagavond 12 december een gezellige
afscheidsavond plaats vindt in De Hof. Het zal in
het teken staan van herinnering, ontmoeting en
plezier. De avond begint om 19.30 uur.

Op zondag 14 december is er dan de
afscheidsdienst, waarin dominee Wim van der
Wel zelf voor gaat. Vanzelfsprekend in De Kamp
om 10.00 uur. Ook zijn er in deze dienst een
aantal verrassingen, 0.a. op muzikaal gebied.
Vanaf 9.30 uur is er al muziek, goud voor oud!
Wij hopen dan ook dat de Kamp gezellig vol zal
zijn. Met na de dienst koffie / thee met eigen
gebakken cake / koek door gemeente leden.

Er breekt een nieuwe tijd aan, waarin wij als wijk
met elkaar de schouders eronder willen zetten.
En zorgvuldig willen omgaan met alles wat in
de afgelopen jaren opgebouwd is.

En dat wij daarvoor de onmisbare zegen nodig
hebben van onze Heer.

Dineke Hoogeveen.

BEE S & & & &N



A" Protestantse kerk Gedachtenisdienst
‘ " wijkgemeente Baalderveld Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
- noemden wij de wijkgemeenteleden die

Wijkpredikant: overleden zijn. We ontstaken kaarsen aan het
Ds. Piet Langbroek licht van Pasen en er was de voorbede voor
06-42216019 allen die verdriet met zich mee dragen. Fijn dat
info@pietlangbroek.nl er zoveel familie gehoor gaf aan de uitnodiging

om deze dienst bij te wonen en de kaars aan te
steken, in de gedachtenishoek van donker naar
licht. Prachtig. Er was een passende schikking
met acht rozen voor de acht namen die wij als

Kerkelijk werker: wijkgemeente herdachten.

Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Baaldervelddiensten

Adventstijd

Wij horen wij over ‘de vreugdebode’ uit het
Bijbelboek Jesaja waarin verteld wordt over een
vredestijd die zal komen. Als boodschapper
geeft de profeet de mensen hoop met zijn
woorden over het nieuwe begin dat komt. Wij
kunnen er verder mee en stellen elkaar goede
vragen. Hoe kunnen we in onze gemeente
elkaar helpen om geluk te vinden? Wat dragen
we uit naar buiten?




Kan de kerk als de geluksbezorger er zijn voor bracht daar licht, vrede, hoop en vertrouwen.

de stad, het dorp en het land? En op welke Het is datgene waar het om gaat. Het vraagt
manier dan? Wij geloven er in en wij gaan geloof en het gaat om openheid en relevantie
ervoor. in de concrete samenleving van mensen.

Wij wensen jullie een gezegend 2026.
Kerstavondviering in Franciscus geeft ons een gebed mee voor het

nieuwe jaar.
Baalderveld !

Op Kerstavond 24 december is er in de Beek aan
het Hondsdraf om 19.00 uur de
Kerstavondviering voor heel het gezin waarin
we het Kerstverhaal horen en bekende
Kerstliederen zingen. De zaal is sfeervol
ingericht en er is mooie muziek en er is weer
een kerstboom met lichtjes. Het belooft een
feestelijke viering te worden, met veel zang en
muziek. Jullie zijn van harte welkom om samen
het Kerstfeest te vieren.

Het nieuwe jaar

Franciscus van Assisi bevrijdde zich en maakte
duidelijke keuzes. Hij koos niet voor een leven
in rijkdom maar hij koos er voor zijn hart te
volgen en God te zoeken. En daarmee zijn
medemens. Hij trok door het land en vertelde
overal over de bijbelse boodschap; net als de
profeet Jesaja, net als Jezus die bij de mensen
kwam en door het land van Galilea trok . Hij




A", Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Centrum

Predikant/Waarneming
Pastoraat

Ds. Robbert Jan Perk

Contact via Rolf Veneman
06-36193547
rolfveneman1974@gmail.com

Wijpredikant: Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op
dinsdag en donderdag

Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Wat een jaar!

Wanneer je naar een bepaald radiostation
luistert of door een tuincentrum loopt, kan je er
niet omheen: Kerst is in aantocht! In onze kerk
leven wij bewust naar dit feest toe met de
Adventstijd. We steken elke zondag een extra
kaars aan, tot het prachtige feest weer gevierd
mag worden. En daarmee komt ook al snel een
einde aan het jaar 2025. Hoe kijkt u op dit jaar
terug?

In onze wijkgemeente zijn we dit jaar in
beweging. We zoeken manieren om op een
waardevolle manier een gemeente van Jezus
Christus te zijn in de stad Hardenberg. Er is veel
nagedacht over onze wijk en de openstaande
predikantsvacature. We gaan het jaar uit met
een mooie profielschets en zijn hoopvol om de
vacature in het nieuwe jaar te gaan uitzetten en
in te vullen!

Pastorale avond

Met meer dan 60 mensen kwamen we 6
november bij elkaar. Goed om te zien hoeveel
mensen meedoen in het (pastoraal) omzien
naar elkaar. We merken dat mensen er
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langzamerhand aan wennen dat men zelf mag
(moet...) vragen om bezocht te worden - door
contactpersoon, pastoraal bezoeker /ouderling
of de kerkelijk werker of predikant. Mocht u als
gemeentelid signaleren dat iemand aandacht
kan gebruiken, mag u dan natuurlijk ook even
aan de bel trekken.

We hopen in 2026 de verjaardag van 80-plussers
samen te gaan vieren, daar hoort u later meer
over. Inmiddels heeft elk van de 26 wijken van
het Centrum een codrdinator, iemand die het
overzicht probeert te houden. Mocht u ons
kunnen helpen door ook een aantal adressen te
bezoeken, laat het ons weten!

Kennismaking met ds. Elly

Veldman

In de wijken C-5,6, 10, 11, 18, 22, 23 en 26 heb ik
de afgelopen 1,5 jaar met velen kennisgemaakt.
Met sommigen groepsgewijs bij
ontmoetingsmorgens /middagen. Het zijn
teveel adressen om bij iedereen individueel
langs te komen, maar als u graag wil dat ik kom,
laat het mij weten, dan spreken we iets af.




Eeuwigheidszondag

Op zondag 23 november was de laatste zondag
van het kerkelijk jaar waarop wij
traditiegetrouw de mensen gedenken die het
afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Het was een
waardevolle dienst in de Hoftekerk met veel
betrokken families te gast. De namen zijn
genoemd en daarmee dierbare levens herdacht.
Om stil van te worden.

Kerkdiensten Oostloorn en De

Meander

We zijn erg blij dat er elke zondag een
kerkdienst is in Oostloorn. Met meerdere kerken
dragen we daar zorg voor. Er was
kerkTV-Oostloorn - de diensten werden
gestreamd, 0.a. naar de Meander. Daar kwamen
mensen samen, met vrijwilligers, om de dienst
te bekijken. Maar de laatste tijd deden er maar
weinig mensen mee. Te weinig om dit vol te
houden. Bovendien kijken veel mensen
tegenwoordig graag naar de kerkdiensten van
hun eigen kerk. Daardoor is er geen
gelegenheid meer in de Meander om samen de
diensten te bekijken.

Om te blijven zorgen dat deze doelgroep
kerkdiensten kan blijven bezoeken hebben wij
de volgende vragen:

- Zijn er mensen die bij toerbeurt iemand van De
Overlaat naar de kerkdienst in Oostloorn willen
brengen? En iemand anders van de Meander
naar de dienst in de Hoftekerk?

« Voor de beamerpresentaties in Oostloorn
zoeken we mensen om dit eens per zoveel
weken te verzorgen.

U mag zich bij ds. Elly Veldman aanmelden, dan
verwijst zij u door.

Kerstnachtdienst in de
Hoftekerk

Op woensdag 24 december is de nacht voor
kerst met een bijzondere dienst. Samen met de
NGK Petrakerk vieren wij onze Kerstnachtdienst,
het kind van Bethlehem verbindt ons als

gelovigen aan elkaar. Het thema: ‘Hier is hoop
Martijn van Breden is als voorganger betrokken
en vele anderen werken mee aan de dienst. De
muziek wordt verzorgd door harmonieorkest
Crescendo-KNA en de Petraband. Aanvang
21.00 uur in de Hoftekerk.

Kerstdienst in de Stephanuskerk

U leest het goed, de kerstdiensten zijn qua
kerkgebouw omgeruild dit jaar. De kerstdienst
op 25 december is in de Stephanuskerk,
aanvang 10.00 uur. Ds. Elly Veldman zal
voorgaan in deze dienst met muzikale
medewerking van het koperensemble. Bij deze
dienst is geen videoverbinding, alleen audio om
mee te luisteren. ledereen is welkom om het
Kerstfeest met ons mee te vieren!

Oud- en Nieuwjaarsdiensten

In de afgelopen jaren was er altijd een dienst op
oudjaarsavond 31 december en op
nieuwjaarochtend 1 januari in de Hoftekerk. Een
grote kerk met maar enkele tientallen mensen
aanwezig voelt niet zo fijn. Tegelijk zijn wij
bewust dat veel mensen deze diensten vanuit
huis meekijken. Daarom is er voor gekozen om
op oudjaarsavond om 19.30 een onlinedienst
uit te zenden. Een aantal voorgangers zullen
deze oudjaarsdienst voorbereiden, er is dus
geen dienst in de Hoftekerk.

Op Nieuwjaarsochtend is er wel een
bijeenkomst; Een ochtendgebed in De Hof.
Hendrik Jan Broekroloefs zal voorgaan met een
korte liturgie en overdenking zodat wie dat wil
het jaar mooi kan beginnen met elkaar en met
God. Na afloop natuurlijk ruimte voor een kopje
koffie en elkaar een gezegend nieuwjaar te
wensen.

Samen mijn collega’s Elly en Robbert Jan wens ik
u een gezegend Kerstfeest toe!

In Christus verbonden,

Martijn van Breden




Een "anders dan anders" dienst in de Hoftekerk

Zondag 9 november waren er veel mensen in de Hoftekerk. De dienst werd geheel verzorgd door
het Interkerkelijk Gospelkoor "Nooit Alleen"uit Gramsbergen. Met zang en "preek”. Een mooie
dienst met prachtige liederen.

Na de dienst bleven de mensen uit Wijk Centrum zitten en kregen ze de profielschets voor de
nieuwe predikant uitgelegd. Het was een duidelijke uiteenzetting, de procedure kan nu verder
doorgezet worden.

Henja Bakkenes

Zondag 16 november 2025 was er weer een feestelijke dienst in de Hoftekerk. Leora Breukelman
werd gedoopt en het Heilig Avondmaal maal werd gevierd. Veel om dankbaar voor te zijn.

“Vraag aan de gemeente:
Gemeenre, wilt u Leorg
naar uw vermogen

helpen groeien in dit geloof
en wilt u haar helpen
Christus na te volgen?

A: Ja, dat willen wij.
(hierna gaan we zitten)




Vrijwilligerswerk

De bijbel roept ons daartoe op in 1.Filippenzen 2:4 waar staat:

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Wij vinden het fijn en waarderen het dat zoveel mensen gehoor geven aan deze Bijbelse oproep,
want ook in onze kerkelijke gemeente staan zij klaar, onze vrijwilligers en leven zij mee zowel bij
vreugde als verdriet.

Een bemoedigend woordje, een telefoontje, een bezoekje, een handdruk bij verdriet of tegenslag.
Ook samen lachen, vreugde delen, zij zijn er, altijd bereid tot helpen. Zij maken tijd en elk bezoekje
is kostbaar en vol liefde gedeeld.

Ook op andere onderdelen zijn zij bezig zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen,
het klaarzetten en opruimen van de zaal, mensen die niet meer mobiel zijn ophalen of naar een
bijeenkomst brengen, het gebeurt allemaal met plezier!

Helpen op het Kerkelijk Bureau, het inzamelen van gaven om overal ter wereld mensen te helpen,
het organiseren van beurzen en zangavonden waarbij de opbrengsten naar bijzondere projecten
gaan, het onderhouden van de tuinen, koffie schenken en tal van andere werkzaamheden die hier
niet met name worden genoemd. Dat lukt ook bijna niet want in onze kerkelijke gemeente zijn
ongeveer 800 vrijwilligers op diverse plaatsen actief.

Daarom willen we als Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse en Radewijk onze oprechte
dank uitspreken aan al onze vrijwilligers voor jullie tijd, energie en onmisbare inzet gedurende dit
afgelopen jaar. Wij zijn dankbaar voor het licht dat jullie brengen, ieder op zijn eigen gebied, en de
hoop die jullie delen door je werk.

Dat God jullie mag blijven zegenen voor al het goede dat jullie doen.

Tot slot wensen we allen Goede Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 2026.

Namens de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters,
Tineke van den Esker-van Remmerden
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Boekbespreking

‘De radicale uitbanning van haast’ (2022) door John Mark Comer
De NOS plaatste een video met de titel ‘Zijn sociale media het nieuwe roken?’ Er zijn serieuze
zorgen over de gevolgen van sociale media op ons leven. In de Verenigde Staten loopt daarom een
rechtszaak tegen de bedrijven van de social media-platforms.

Comer refereert ook aan de risico's in zijn boek ‘De
radicale uitbanning van haast. Want de smartphone
zorgt voor een grote stroom van informatie en prikkels
die op ons afkomt. De gemiddelde iPhone gebruiker
raakt zijn telefoon 2617 keer per dag aan, het schermpje
vreet uren van onze tijd. Comer plaatst dit in een bredere
context van, wat hij definieert als, de haastziekte. Veel
mensen hebben last van onrust en drukte in het leven.
De stelling van het boek is: Om te worden wie je wil zijn
moet haast uit je leven worden gebannen.

Het leven neemt ons dermate in beslag dat wij tekort
komen in de dingen die er écht toe doen. Haast

De
radicale
uitbanning

van
L weerhoudt ons niet alleen de liefde, vreugde en vrede

huual.

van het Koninkrijk van God, maar het houdt ons af van
God zelf, gewoon door onze aandacht op te eisen. Uit
Zijn eigen ervaring beschrijft Comer dat haast ook zijn
leven sterk beperkt. Vanuit de levensstijl van Jezus hiedt
de schrijver een weg om emotioneel en geestelijk fit te
blijven in deze wereld.

Wij hebben het in de kerk geregeld over de ideeén van
Jezus en we luisteren naar de moraal die hij ons
meegeeft. Maar we kijken eigenlijk maar weinig naar de
manier van leven van de zoon van God. Zou deze rabbi 2000 jaar geleden een oplossing kunnen
bieden voor misschien wel het grootste probleem van onze nieuwe generatie? Door te kijken naar
het leven van Jezus in de evangelién geeft John Mark vier gebruiken mee in zijn boek: Stilte &
Afzondering, Sabbat, Eenvoud en Vertragen.

Al in kleine voorbeelden herken ik dat ook ik last heb van de haastziekte. Ik kijk in de supermarkt
welke rij het kortste is, want dan sta ik sneller buiten. Terwijl het koffieapparaat mijn kopje vult kijk
ik even op mijn telefoon of er nog een berichtje binnen is gekomen. En vooral, ik zou meer tijd
willen nemen om bewust met God bezig te zijn. Wellicht herkent u dit verlangen? Ik wil in ieder
geval proberen om minder gehaast te leven.

‘lk stel mij de HEERE voortdurend voor ogen’ (Psalm 16:8). Hoe zou mijn leven eruitzien als ik net zo
vaak door God geraakt werd als de keren dat ik mijn telefoon aanraak?

Martijn van Breden
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aar als wij hopen op wat we no
niet zien, blg'ven we in afwachting
daarvan voll

arden.

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21 25



In herinnering

Albert Aalderink

Albert overleed op 9 november 2025 in de
leeftijd van 82 jaar.

Hij woonde in de Overlaat, Burgemeester
Bramerstraat 166. Hij werd geboren in
Bergentheim, als tweede in het gezin, met twee
zussen en twee broers. Na de ambachtsschool
ging hij bij een offsetdrukkerij werken.

In 1968 trouwde hij met Derkje Jurjens. Samen
kregen ze zes kinderen, een zoon en vijf
dochters.

Nadat hij voor het werk was afgekeurd heeft hij
als ‘manusje-van-alles’ gewerkt bij garage de
Jong. Ook hielp hij oudere mensen met hun
tuin. Het langst heeft het gezin aan de
Leeuwerikstraat gewoond.

Albert was heel precies, je wist dan ook wat je
aan hem had. Hij was een rustige man en vader,
niet op de voorgrond, wel stond hij voor
iedereen klaar. Hij was dol op zijn kleinkinderen,
de gezinnen kwamen vaak op zondag ‘thuis’ en
ook gingen ze vaak met elkaar een weekendje
weg. Vanuit de Overlaat ging hij graag de stad
in voor een ijsje of een visje. Hij heeft veel

zorgen gekend in zijn
leven. Zijn vrouw was
lange tijd ziek, voor ze op
58-jarige leeftijd overleed.
Enkele maanden geleden
overleed zijn dochter
Mirjam plotseling, dat was
een groot verdriet. De
laatste tijd ging zijn
gezondheid achteruit. Hij
wilde naar huis....
Voordat hij heenging mocht hij de zegen
ontvangen. Bij het afscheid in de Lariks
hoorden we Johannes 14 over het huis met de
vele kamers. We wensen zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen de vrede van God toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Jantje Froukje Gercama - Speelmans

Janny Speelmans is geboren in Harlingen op 23
april 1939. Het gezin bestond uit haar ouders,
haar oudere zus Hilly en haar broertje Ype. Na
haar schooltijd heeft ze met veel plezier, zeven
jaar op een notaris kantoor gewerkt. In 1962
trouwde Janny met Ab Gercama en ze namen
met liefde Jantine, Liesbeth en Ferry op in het
gezin. Voor het werk van Ab moest er een paar
keer verhuisd worden, en het gezin ging van
Woudenberg, naar Soest en vervolgens naar
Hardenberg.
Ab en Janny waren veel te vinden op de
camping in Elahuizen. Daar genoten ze met
volle teugen van hun zeilboot op de Friese
meren. Wat Ab en Janny ook veel plezier bracht,
was het logeren van de kleinkinderen!
Janny was maatschappelijk betrokken en ze
zette zich in voor het vrijwilligerswerk in
Hardenberg. In de wijk Baalderveld was ze een
gewaardeerd onderdeel van de pastorale groep
Omzien naar Elkaar. Het geloof speelde een
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belangrijke rol haar leven.

Maar drie weken voordat ze stierf, kreeg Janny
het bericht dat ze ongeneeslijk ziek was. Ook in
deze laatste fase, haalden ze veel kracht uit haar
geloof.

In de laatste twee weken heeft Janny heel
bewust met liefde afscheid genomen van
iedereen die haar dierbaar was. In het bijzijn
van haar kinderen, is Janny thuisgehaald door
haar Hemelse Vader. We hebben afscheid
genomen met de woorden van Psalm 139:

“Ja, God kent ons ten volle en zijn kennen is
liefdevol”. Dat dit ons troost en kracht mag
geven.

Ellen Kolthof



In herinnering

Fokkina Bredewold - Batterink

In het huis van familie Bredewold hangt een
tekst aan de muur: ‘Daar alleen kan liefde
wonen, daar alleen is het leven goed. Waar men
blij en ongedwongen, voor elkander alles doet!
Een tekst die eigenlijk alles al zegt.

Het huis aan de Alberthus Risaeusstraat was
altijd gevuld met liefde, zorg en aandacht, met
name door Kiny zei Berend. Na een tijd
getekend door de ziekte van Alzheimer,
overleed Kiny op 11 november 2025 in de
leeftijd van 89 jaar.

Kiny haar leven begon in Dedemsvaart waar ze
door haar werk in de supermarkt Berend
ontmoette. Geregeld fietste Berend vanuit
Hardenbergerveld naar Dedemsvaart voor
contact met zijn toekomstige vrouw. Ze
trouwden in 1959 en begonnen hun leven
samen in Hardenberg.

Berend werkte voor de huurwoningstichting en
Kiny zorgde voor het gezin van drie dochters.
Kiny was een moeder en oma die ervan hield
om te verwennen. Zo mochten de
kleinkinderen op hun verjaardag met oma een

snoepjestaart maken,
waarbij in de winkel de
snoepjes zelf uitgezocht
werden.

Berend en Kiny hebben
het ontzettend goed
met elkaar gehad. Een
huwelijk van 66 jaar
waarin ze van elkaar
genoten en van hun
kinderen en (achter)kleinkinderen. De laatste
jaren heeft Berend trouw voor zijn vrouw
gezorgd en kon ze, met de hulp van kinderen
paraat, nog lang thuis blijven wonen. De laatste
weken van haar leven verbleef Kiny in De
Meander tot het niet meer ging en ze dit leven
mocht loslaten. Op 18 november namen wij
afscheid van Kiny en dankten wij God voor alles
wat zij voor elkander deed. Wij wensen Berend
en de familie Gods zegen toe.

M.J. van Breden

Herman Spijkers

Op 18 november 2025 overleed Herman Spijkers
op de leeftijd van 85 jaar.

Herman is geboren op 1 februari 1940 in
Radewijk. Het gezin bestond uit zes kinderen.
Herman had 5 broers. Na school ging hij werken
bij de cotperatie en later bij gemeentewerken
in de buitendienst, beiden in Hardenberg. In
1965 is hij getrouwd met Betsy Altena uit
Lutten. Ze gingen wonen in Heemse en hier
werden Harry en Wim geboren. Later verhuisde
het gezin naar Radewijk waar Marcel werd
geboren. Er kwamen schoondochters en 7
kleinkinderen. Na vele gelukkige jaren kreeg
Herman oogproblemen. Het zicht werd steeds
minder. Ook kreeg hij Alzheimer waardoor ze
noodgedwongen terugverhuisden naar
Heemse.

Toen thuis wonen niet meer ging moest Herman
worden opgenomen in Clara Feyoena Heem.
Hier heeft hij 4 jaar gewoond. Zijn zicht en
geestelijke gezondheid namen steeds verder af.

Uiteindelijk is hij hier op
18 november overleden.
Tijdens de
herdenkingsdienst
werden mooie woorden
gesproken en
herinneringen
opgehaald. Dat de
woorden en de liederen
de kinderen en
kleinkinderen en allen
die Herman lief hebben tot troost mogen zijn.

Rezina Ramaker
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In het kerkelijk jaar gingen ons voor:

26-nov
30-nov
1-dec
2-dec
2-dec
12-dec
17-dec
17-dec
21-dec
26-dec
28-dec
29-dec
31-dec
3-jan
6-jan
7-jan
9-jan
15jan
27-jan
1-feb
11-feb
11-feb
15-feb
17-feb
17-feb
28-feb
1-mrt
2-mrt
9-mrt
9-mrt
12-mrt
15-mrt
18-mrt
29-mrt
29-mrt
31-mrt
2-apr
3-apr
4-apr
4-apr
9-apr
19-apr

Geesje van den Berg-Dommerholt
Jan Willem van Braak

Geesje Meijer-Lenters

Ramon Bakker

Berendina Snippe-Veneman

Jan Zweers

Berendina Geertjes-Waterink
Alberdina Hoekman

Hendrikje Hankamp-Otten

Jan Steenbergen

Jan Willem Gerrits

Anna Alijda Oosterveen-Smit
Johan van 't Holt

Lambertha Jantina Nijeboer-Roelofs
Jentina Jennigje Waterink-Zweers
Hendrik Meulink

Einte Faber

Margje Alberdina Martens-Stoeten
Maaike Gieltje Bruins-Briéer
Jolanda Jantina Overweg
Hendrikje Brink-Scholing

Geertje Stevens-Slager

Hendrikje Gerrits-Kelder
Jennegien Meijer-Wilpshaar
Gerritdina Jantina Heijink-Hekman
Hermannus Ekkel

Heino Buikema

Janna Spalink-Schonewille
Lambertus Hendriks

Johanna Pieternella Cornelia Botter-Kroon

Lolkje Bonny Zuidema

Gerrit Meijer

Hermina Oldehinkel-Hamhuis
Albert Jan Welleweerd

Stan Bakker

Jan Marinus Veldhuizen

Arie Offerman

Maria de Roo-van Elswijk
Emmy Martine Regina Mensink
Hendrik Ekkelenkamp

Egbert Zwart

Jan Hendrik Waterink

92
89
91
32
70
81
OF
75
79
74
82
N
73
87
83

TERSG

61
83

79

80

85
76

92
70
78
97
81
16

92
89
62
87

79

Rheezerweg 73
Havenweg 2

J.CJ.van Speykstraat 14 K268
Hoogenweg 5
Zwaluwstraat 58
Brinkberg 4

Burg Schuitestraat 140
Schoutenhof 33
Schoutenhof 27
Hofweg 56

M. Hzn. Trompstraat 32
Burg Bramerstraat 38
Zwaluwstraat 5
Meeuwenstraat 10
Rheezerweg 73
Hessenweg 9
Baalder-Esch 73
Meteoorplein 3
Jachthuisweg 1

De Brink 15

W v Oldenburgstr 7 b 2
Ommerweq 35

Burg Bramerstraat 70
Burg Bramerstraat 69
Admiraal Helfrichstraat 83
De Spinde 17

Meindert vd Thijnensngl 1
Schoutenhof 63

J.CJ. van Speykstraat 14 K26
Blanckvoortallee 4
Burg Schuitestraat 1 a 4
Bisschopshof 55
Venneweg 1

Karel Doormanlaan 12
Larixweg 3
Rheezerweg 73

Karel Doormanlaan 17
De Opgang 17

Den Alerdinck 4
Heemserveldweg 10
Rheezerweg 73
Zwaluwstraat 32
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In het kerkelijk jaar gingen ons voor:

25-apr
26-apr
28-apr
2-mei
6-mei
7-mei
8-mei
25-mei
27-mei
27-mei
28-mei
8-jun
8jun
20-jun
22-jun
24-jun
28-jun
4-jul
11ul
ST
21-jul
22-ul
22-ul
26-jul
27-jul
29jul
3-aug
7-aug
12-aug
14-aug
17-aug
20-aug
23-aug
24-aug
31-aug
2-sep
5-sep
7-sep
8-sep
10-sep
14-sep
21-sep

Hendrika Hamhuis-Leemhuis
Wubbegien Grendelman-de Weerd
Aaltje Reiling-Lensen

Tetje Levinga-Wolters

Hendrik Herbers

Johanna Pullen-Pas

Hendrikje Lohuis-Kelder
Hindrika Bouwers

Berend Jan Prenger

Steintje Boeve

Aleida Johanna Kuiperij

Koob Marinus Westert

Willem Meijer

Catharina Petronella Pleij-Praasterink
Aaldert Zandbergen

Johan Drenthen

Gerrit Hutten

Sjoerd Bies

Jantje Fictorie

Berendina Kamphuis-Oldehinkel
Grietje Vasse-Kloosterman
Jansje Veltink

Hendrika Goosselink

Jan Bouwhuis

Jolanda Janet Smid

Hotsche de Visser-de Witte
Elisabeth ter Maat

Albert Beuving

Geziena Hendrika Bosch-Timmer
Janna Ekkelenkamp-Nijman
Wiecher de Goede

Henderkien Knol-Eggengoor
Dirkje Veltink

Frederik Korblet

Wilhelmina Gerhardina Mulder-Eggengoor
Lammert Maring

Klasina Odink-Kardol

Klaasje Bremmer-Bouma
Hannes Jan Pieter Rikkers

Gerrit Kelder

Hendrikje Dorman-Nijs
Arnoldus Gerard Ran

Slotgraven 10 €
Oosteinde 57 C
Eiberhof 20 BL
Burg Bramerstraat 14 C
Burg Bramerstraat 97 C
Allemansweg 1 i H
Drs. G. Jonkerlaan 2 G
Blanckvoortallee 4 ML
Klinkerweg 21 BV
Jupiterstraat 2 H
De Riet 5 H
J.CJ. van Speykstraat 14 K134 H
Van Tuellstraat 12 H
Burg Bramerstraat 202 €
Hoogenweg 55 RW
Oelenveerstraat 82 H
Baalder-Esch 155 BL
Meteoorplein 13 H
Karel Doormanlaan 17 C
Radewijkerweg 66 RW
Bruchterweg 59 C
Karel Doormanlaan 17 {s
Stationsdwarsstraat 2 C
Hessenweg 37 H
Cedule 22 ML
Karel Doormanlaan 17 £
Malvert 5004 BL
Karel Doormanlaan 18 (s
Hof van Pepijn 37 €
Voorstraat 2 K122 RW
Ervenweg 74 H
Rheezerweg 73 H
Weidehuisstraat 24 H
Knopkruid 14 BV
Rheezerweg 73 a H
Schoutenhof 45 C
Salland 17 G
Schoutenhof 63 ML
Wulpstraat 17 C
J.CJ. van Speykstraat 14 K26 C
Burg Bramerstraat 192 C
Beekberg 121 BL



In het kerkelijk jaar gingen ons voor:

21-sep
23-sep
26-sep
28-sep
4-okt
4-okt
7-okt
9-okt
9-okt
10-okt
12-okt
17-okt
25-okt
26-okt
27-okt
2-nov
4-nov
5-nov
9-nov
10-nov
11-nov
18-nov
19-nov

Emo André Smid
Harm Hindriks

Jan Hendrik Hutten
Jan Eggengoor

Adolf Berend Fokko Rotgers
Geesje Bolte-Hutten
Geertjen Smit-Schroér
Albertus Boers

Harm Huisjes

Jan Veneberg

Albert Nijman

Zwaantje Jantina Hannink-Bouwhuis
Hendrika Gerritdina Bouma-Meilink

Maria van Engelen
Johannes Muis

Frederika Stegeman-Naber
Thijs Diederik Ensing

Maria Cornelia Jacoba Huzen-Rosenberg

Albert Aalderink

Jantje Froukje Gercama-Speelmans

Fokkina Bredewold-Batterink
Herman Spijkers
Jan Bosch

63
92
78
86
76
89
93
92

82
82
92
86
83

89
26

82
89

85
82

Waterlelie 11
Edelinckstraat 18
Hoogenweg 49
Lindeldijk 12i 1
Akkermunt 35
Rheezerweg 73 a
Blanckvoortallee 4
Burg Bramerstraat 68
Radewijkerweg 18

De Stuwdijk 3
Ommerweg 63
J.CJ.van Speykstraat 14 K19
Hardenbergerweg 43 1
Karel Doormanlaan 17
Burg Bramerstraat 68
Wulpstraat 15
Hessenweg 38

De Weverij 2

Burg Bramerstraat 166
Fluitekruid 36
Alberthus Risaeusstraat 20
Rheezerweg 73
Wulpstraat 18
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In herinnering

Hillie Roelofs - Habers

Hillie Roelofs-Habers werd geboren op 17
september 1924 in Ane, in een boerderij die nu
bekend staat als de Hadassahoeve. Toen was
het nog de boerderij van het gezin Habers. Ze
was het 7e kind in een gezin met 11 kinderen.
Het gezin waarin ze opgroeide was warm, maar
er moest wel gewerkt worden: Hillie molk de
koeien, hooide op het land en hielp aardappels
rooien en in het bakhuis bakte ze brood.

De oorlog was een spannende periode, waarin
er Duits soldaten ingekwartierd waren in de
boerderij. Op zondag ging het gezin met paard
en wagen naar de Stephanuskerk. Hoewel Hillie
prima kon leren, zat doorstuderen er voor haar
als meisje niet in.

Hillie leerde Hendrik Roelofs kennen en ze
trouwden op 18 oktober 1950. Haar hele
verdere leven heeft Hillie gewoond op de
boerderij waar Hendrik was geboren, aan de
Wielenweg 8.

Ze kregen 5 kinderen: Albert, Bert, Hettie, Wim
en Alien.

Thuis was het hard werken en naast de zorg

voor het gezin voerde Hillie de varkens en deed
de groentetuin. En als moeder had zij de zorg
voor de kinderen.

Samen zijn ze naar Israél geweest, wat Hillie heel
indrukwekkend vond.

Buitenshuis ging Hillie naar de
vrouwenvereniging, maar in het bestuur gaan
was niets voor haar.

Hillie was heel gastvrij en thuis was het altijd
een zoete inval.

Voor Hillie was harmonie belangrijk en dat het
goed ging met de kinderen, de kleinkinderen
en de achterkleinkinderen. Ze was tevreden,
altijd, ook toen haar gezondheid achteruitging.
Dankbaar ook voor alle zorg.

Hillie Roelofs-Habers overleed op 28 november.
Op de leeftijd van 101 jaar.

We wensen de familie veel sterkte en Gods
nabijheid toe.

Bert Broers
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Zoeken naar het licht

In augustus schreven we over de wens tot verdere samenwerking tussen de wijken en de behoefte
om één PKN-gemeente Hardenberg-Heemse te zijn.

Dat gaat niet vanzelf en heeft tijd en aandacht nodig. Maar zoveel tijd hebben we niet, er moet wat
gebeuren, er moet stevig aan gewerkt worden, want de ontwikkelingen qua ledenverlies en daling
van financién in de komende jaren vragen dat van ons.

Met het vaststellen van een profielschets voor de wijk Centrum lijkt niets meer in de weg te staan
om een predikant voor een halve werkweek te zoeken — op basis van de begroting voor 2026 is
daar financiéle ruimte voor. In wijkgemeente Baalder wordt hard gewerkt aan een beleidsplan en
een profielschets voor een nieuwe predikant/kerkelijk werker — ook voor een halve werkweek. Zou
je die twee halve functies kunnen combineren tot één hele? Willen we dat?

Voor het gemak laten we dan maar even buiten beschouwing dat de prognoses uitwijzen dat we
dat over vijf jaar niet meer kunnen financieren zonder ingrijpende gevolgen voor wijkgemeenten
en pastores. Blijft het dan verantwoord om toch die stap te zetten?

De oplossingsrichting ligt in zekere zin voor het grijpen. We kunnen taken afstoten, we kunnen
anders samenwerken, maar wat zullen we veel moeten investeren in het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke taal waarin we elkaar
blijven begrijpen in wat nodig en wenselijk is
om de kerkelijke organisatie levend en werkend
te houden. Voor alle generaties.

Niemand wil verliezen wat we de afgelopen
twintig jaar hebben opgebouwd aan diversiteit
en nabijheid die we nu in de wijken hebben.
Toch zullen we moeten nadenken over vormen
van gecodrdineerd beleid hierin. Misschien is op
dat gebied iets te vinden in de ontwikkeling die
we met elkaar doormaken in De Hof, Huis van
Verbinding. Maar we zijn nog op zoek naar het
grotere verhaal dat ons als kerkgemeenschap
zou kunnen inspireren.

In een periode van donkere dagen, de
Kerstdagen en het komende nieuwe jaar blijven
we zoeken naar het licht!

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse

Foto: Ds. Piet Langbroek
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Nieuws vanuit de diaconie

Ondersteuning goede doelen

Evenals vorig jaar heeft het College van Diakenen, in goed overleg met de verschillende
wijkdiaconieen, een tiental goede doelen uitgekozen die in december 2025 elk € 1000,- zullen
ontvangen. Jaarlijks komen veel verzoeken en hulpvragen binnen waarvan we vinden dat ze onze
steun verdienen. Het collecterooster biedt niet altijd gelegenheid om hieraan gehoor te geven.
Uit al die verzoeken wordt een lijst samengesteld die aan de wijkdiaconieen wordt voorgelegd
metde vraag er een wijkeigen top-10 uit op te stellen. Dit jaar hebben we op de diaconale avond
in De Opgang samen de definitieve Top-10 vastgesteld. In willekeurige volgorde staan ze
hieronder genoemd:

* Stichting Heifer Nederland: Hulp voor boeren wereldwijd. Samen met
boerengemeenschappen, van Afrika tot Azi€ en Latijns-Amerika, maken ze een
einde aan honger en armoede en stimuleren ze een duurzame omgang met het HE' FER
mitiBU. NEDERLAND

%

* Alpha Nederland: Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een

weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus
is gratis. Daarnaast biedt Alpha nog een tiental cursussen voor specifieke doelgroepen.

(. * ZOA voor noodhulp en wederopbouw: Een christelijke noodhulp- en

ZOA «  wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden. Actief in Afrika, het
e Midden-Qosten, en Azié.

* Stichting Paardrijden voor Gehandicapten, Hoogenweg: SPGH biedt mensen met een

lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking de gelegenheid tot pony of paardrijden.

* Stichting Mensenkinderen: Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en
bejaarden in Albanié, Armenié en Moldavié voor wie niemand anders zorgt.

* Stichting Het Vergeten Kind: De stichting zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen in
Nederland die niet veilig en liefdevol opgroeien.

* Stichting HCR, Hulpverlening Christenen in Roemenié: HCR werkt aan een beter Roemenié
voor kinderen en hun families, met een omgeving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen.

* Stichting Vecht voor Jeugd, Hardenberg: VVJ helpt kinderen en jongeren in de gemeente
Hardenberg die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen met financiéle en/of
materiéle steun op cultureel, educatief, mentaal, emotioneel en sportief gebied.

¥

* Stichting Tekenen voor kinderen: De stichting zorgt ervoor dat

Tk . ) :
.4’* N ‘ kinderen in ziekenhuizen, asielzoekerscentra, medische
Stichting Tekenen voor g kindcentra en revalidatiecentra bezoek krijgen van een tekenaar
Kinderen die hen even afleidt van de lastige situatie waarin zij zich bevinden.

* Stichting Vrienden van de Hoop: Mensen die niet meer weten hoe

ze verder moeten, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan.

Alle bovenstaande stichtingen en organisaties hebben een ANBI en/of CBF keurmerk. Daarnaast
hebben ze een website waarop meer informatie te vinden is over de doelgroep en werkwijze.
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ENGEL VAN HOOP

Engelen horen bij Kerstmis. Ze komen opvallend
vaak voor rond de aankondiging, de blijde
verwachting en de geboorte van Jezus. Ze zijn
een hoopgevend teken van contact tussen
hemel en aarde. De knutsel die we deze maand
voorstellen is een eenvoudig te maken papieren
(kerst)engel. Je kunt de engel bij de kerstgroep
zetten, of een eigen aandachtsplek geven met
kerstgroen en een mooie tekst erbij. Als je wilt
kun je de engel een kleur geven, een gezicht, of
woorden van hoop op de vleugels, naar eigen
idee.

Een engel, een engel ruist door de lucht,
brenger van vreugde, licht als een zucht,
licht als een ster in de donkere nacht,
brenger van hoop waar de wereld op wacht.

Knipliin °

Wou 1 3n
A e

Pakstrook

Tekst en afbeeldingen: Marjet de Jong

NODIG

- Wit of gekleurd papier, liniaal, potlood, schaar
en lijm.

- Als je wilt: verf, decoratiemateriaal.

DOEN

1. Neem de patroondelen over op je papier.
Verhouding: de vleugels zijn even breed als de
hoogte van de engel. Het voorbeeld is 16 cm.
Groter maken mag ook!)

2. Knip lijf en vleugels langs de gesloten lijnen
uit. De stippellijnen zijn vouwlijnen.

3. Plak de ene rand van het lijf smal op de andere
zodat een kegelvorm ontstaat. TIP: Wil je de
engel kleuren of versieren, doe dat dan voor het
rondlijmen.

4. Vouw de armen langs de stippellijn naar voren.
5. Heb je de vier sleufjes al ingeknipt? Dan schuif
je de vleugels zo op de rug van de engel.

Veel knutselplezier!



65+ Koffiemiddag Marslanden Ds. Martin Voet vertelde ons over zijn verblijf en
pastorale werkzaamheden op Bonaire, zijn

echtgenote Tiny liet ons daar mooie foto’s van
zien.

Al met al weer een gezellige middag om elkaar
te ontmoeten en bij te praten.

Dinsdag 18 november was het weer tijd voor
onze 65 + koffiemiddag.

Er was weer een mooie opkomst.

We begonnen met koffie of thee met cake en
koek, en daarna genoten we van een drankje en
een hapje.

Everlien , Hilda, Femmie en Rinie hadden weer
goed hun best gedaan om het ons naar de zin
te maken.

i***********

Rinie Rotman

De redactle van Kerkklank'

‘ wenst u goe(fe feestdagen en
veel hell en zegerr voor 2026 '




KERSTZANG 2025

We organiseren ook dit jaar op 1e Kerstdag een
kerst samenzang voor de patiénten in het
ziekenhuis S.M.C., de bewo(o)n(st)ers van
Zorgcentrum Oostloorn, Zorgcentrum Clara
Feyoena Heem (C.F.H.), woonzorgcentra De
Meander, de Bekke, de Overlaat en het Het
Vechtdalhuis.

We zingen onder begeleiding van onder andere
de familie Nijmeijer bekende christelijke
kerstliederen. ledereen is dus welkom, ook al
ben je geen geoefend zanger.

Zing mee en kom op tijd omdat er een strak
tijdschema is.

Om 07.00 uur is het verzamelen in het
SMC-ziekenhuis. We zingen op verschillende
afdelingen. Na het zingen gaan we naar
Oostloorn waar de deelnemende zangers in
groepen worden verdeeld om te gaan zingen in
de zorgcentra. Aanmelden is niet nodig.
ledereen is welkom. Tussentijds “instappen” en
"uitstappen” kan daarom alleen in SMC of
QOostloorn.

TIP. Gelet op de ervaringen van eerdere jaren, is
het niet verstandig om te komen met een lege
maag.

Commissie Kerstzang
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KERSTZANG 2025

-~ Wie zingt ermee??}.

1e Kerstdag vanaf 07:00 uur in het ziekenhuis

Zingen voor patiénten en bewoners
Met muzikale begeleiding van o.a. familie
Nijmeijer
We starten dit jaar om 07:00 uur in het
ziekenhuis

PERRR
AAARRRRNRRRLIEYN

XENBURGH MEDISCH CENTRUM




Actie Kerkbalans 2026

In het november nummer van Kerkklank heeft u een eerste artikel kunnen lezen over Actie
Kerkbalans 2026. We zijn inmiddels een maand verder en Actie Kerkbalans komt dichterbij. Nu
even een update, met ook wat praktische informatie. Van 10 tot en met 24 januari wordt u als
gemeente weer benaderd. Via een brief, maar ook steeds meer gemeenteleden via de mail. Actie
Kerkbalans is onze belangrijkste actie om de financién voor 2026 rond te krijgen. De begroting (zie
ook de site) laat nog een tekort zien van € 9.400.

Actie L

Kerkbalans

, N vandaag
BN s, 7 voor de kerk
WA NS van morgen

Op het kerkelijk bureau worden alle brieven gedrukt en gesorteerd voor de wijken. Vele lopers
gaan straks op stap. Helpt u mee om de antwoordenvelop zo snel mogelijk weer terug te sturen /
terug te brengen? Als College van Kerkrentmeesters zijn we blij dat er een groep vrijwilligers is die
de binnengekomen toezeggingen weer gaat verwerken en invoeren in de toezeggingen
administratie, zodat we ook op tijd kunnen beginnen met de incasso, zoals u dat hebt aangegeven
op het toezeggingenformulier.

Hebt u aangegeven mee te willen doen via een uitnodiging via de mail maar krijgt u in de
genoemde periode geen mail: Kijk even in de ‘spambox; wellicht is het bericht daar terecht
gekomen,

U kunt via de site op de link ‘actie kerkbalans 2026 zelf uw toezegging invullen. U krijgt dan
meteen een bevestiging van uw toezegging. Grote voordeel is dat er verder geen handmatige
verwerking meer nodig is, alles staat meteen goed in de toezeggingen administratie.

Waarom is Actie Kerkbalans zo belangrijk? Als kerk zijn we voor het grootste deel van onze
inkomsten afhankelijk van de bijdragen van de leden. Daarin verschillen we eigenlijk niet van
sportverenigingen of andere organisaties met leden. Groot verschil is wel dat bij die verenigingen
jaarlijks de contributie wordt vastgesteld. Wanneer de kosten stijgen (en dat is nu eenmaal
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Actie Kerkbalans 2026

jaarlijks het geval) dan moeten de contributies verhoogd worden. Natuurlijk proberen de
verenigingen de kostenstijgingen te beperken om daarmee de contributieverhogingen ook te
beperken.

Voor ons als kerkgemeenschap is dat niet anders. Ook wij proberen de kosten te beperken, maar
hebben, zie ook hiervoor, nog wel een tekort. Anders dan bij verenigingen kunnen wij niet uw
vrijwillige bijdragen verhogen alsof het de contributie is. We zijn afhankelijk van de bereidheid van
onze leden om zelf te bepalen hoeveel zij hun jaarlijkse bijdrage willen of kunnen verhogen.

Bij Actie Kerkbalans roepen we alle leden op om voor het komende jaar hun bijdrage opnieuw vast
te stellen. En we hopen natuurlijk dat u mogelijkheden heeft om uw bijdrage te verhogen. Zodat
we het tekort op de begroting kunnen oplossen en door kunnen gaan met alle kerkelijke
activiteiten.

Wat is een redelijke bijdrage of verhoging ? Graag verwijzen we hiervoor naar het vorige nummer
van Kerkklank waarin het artikel ‘Levend geld’ staat.

Mogen we als college van kerkrentmeesters ook bij de Actie Kerkbalans 2026 weer rekenen op uw
verantwoordelijkheid en betrokkenheid ? Alvast bedankt !

Namens het CvK, Henk Dogger, penningmeester.

iging

—

,,kdl@nst

Speaaal vVoor
kinderen van

0 t/m 5jaar een
mini viering in de
Aerninckhoff
Papa’s, mama’s,

opa’s, oma's, broers en
zusjes zijn ook welkom!

o> Zondag 21 december | 13:30 uur

AQI-WIJ




Huis van verbinding: een

initiatief dat aan het groeien is
Begin januari van dit jaar hebben we het
gewoon gewaagd: starten met wat toen nog
“de stadskerk” heette. We kozen bewust voor
“kleine initiatieven en die laten groeien” en daar
het geld aan uitgeven in plaats van andersom:
heel veel geld uitgeven voor een groot project
zonder dat je weet of het project slaagt. Die
werkwijze lijkt steeds meer vruchten af te
werpen. Het is goed om in dit laatste nummer
van Kerkklank daar wat over te vertellen. Wat is
er allemaal veranderd?

De kerk is alle dagen open en op twee dagen is
dat extra bijzonder

Inmiddels is de kerk van maandag tot en met
vrijdag open in de morgen vanaf 10.00 uur tot
een uur of half 2. Dat is letterlijk te zien: er staan
buiten grote banners die uitnodigen “kom
verder!”. Alle dagen is er wel tijd voor een
bakkie koffie — of cappuccino, espresso! - . Op
twee dagen — maandag en donderdag - zijn er
vrijwilligers met een luisterend oor, kun je in de
kerkzaal een kaarsje branden én is er een pastor
met wie je kunt praten. En vanaf 12.00 uur kun
je een eenvoudige lunch gebruiken. Het is
fantastisch om te zien hoe vrijwilligers die lunch
met zorg maken én het is nog fantastischer om
van die lunch te genieten.

Er ontstaat reuring in toenemende mate.
Mensen komen aanwaaien, vaste gasten,
zomaar een vreemdeling, maar ook “de Stuw”
organiseert er regelmatig morgens met thema's
waarbij onze kerkleden dan aansluiten.
Daarnaast huurt het Alfa-college op die dagen
boven zalen voor hun ouderwijs. Jongeren van
het Alfa houden 66k van een tosti zodat je
vermenging ziet ontstaan: jong en oud praten
en lunchen samen. Er is inmiddels een groep
vrouwen die om de 14 dagen op de maandag
samenkomt en aan het breien en haken is
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geslagen voor Moldavié. Binnenkort komt er
een kast te staan in “De Hof” met daarin

materiaal waardoor mensen kennis kunnen
maken met wat geloven is én met daarnaast
allerlei folders van “Samen-Doen’, “de Stuw” en
andere maatschappelijke organisaties. Dat is
wat we willen: mensen die binnenkomen
verwelkomen en informatie geven waar ze

behoefte aan hebben.

Investeringen en wat het oplevert

Wie de zalen van "De Hof"” doorloopt zal zien
dat er overal digitale monitors hangen en airco
is. Op die manier worden de zalen
aantrekkelijker om overdag te verhuren aan
bijvoorbeeld het Alfa College, maar daarnaast
zijn er inmiddels ook lijnen gelegd naar:
Samen-Doen, Chrono (Elzenhof, Bloemenhof
enz.), Hannah (NGK basisscholen),
Greydanuscollege en het LOC en zij zijn ook al
bezig met het huren van de ruimtes. Daarbij
huurt de burgerlijke gemeente ook regelmatig
de zalen. Dat levert dan uiteraard weer
inkomsten op én we kunnen die faciliteiten
natuurlijk ook goed zéIf gebruiken.

Maar met die inkomsten kunnen we
bijvoorbeeld groepen die weinig geld hebben,
voor een gering bedrag de zalen laten huren én
onze gasten de koffie, die bij de open kerk
binnen komen lopen, gratis aanbieden, samen
met een luisterend oor. Begin februari gaat er
een grote make-over plaats vinden van de
benedenverdieping. Daar is sinds de
verbouwing in begin 2000 eigenlijk nooit meer
wat aan gebeurd. En juist waar we “De Hof" tot
een plek willen maken waar mensen zich
welkom voelen, is het goed om juist het
gedeelte rond de bar te moderniseren én
gezelliger te maken. Daar hebben de gasten die
zomaar overdag komen binnen wonen wat aan,
maar ook alle koren, vergaderingen én de
kerkgangers op de zondagmorgen zullen het



gezelliger gaan vinden. Ergens in mei zal dat
klaar zijn.

Opening en logo en de zalen heten anders.....
Dat is dan ook een mooi moment voor een
feestelijke opening. ledereen heeft vast al
gezien hoe we letterlijk en figuurlijk meer
werken aan zichtbaarheid door die banners die
aan de straat staan als de kerk open is én door
het enorme logo bij de entree van “De Hof” aan
de “Lage Doelen” kant. We willen ergens in mei
“De Hof" officieel openen en daarbij allerlei
partners betrekken, zoals de NGK (zij doen met
veel vrijwilligers mee!), de Voorveghter, de
gemeente..... Allemaal om te symboliseren dat
De Hof écht een huis van verbinding is: naar
God, naar mensen, naar de stad.

Daarnaast krijgen de zalen in “De Hof” andere
namen. Ze gaan “Centrum, Baalder,
Baalderveld, Heemse, Radewijk en Marslanden”
heten. Daarmee symboliseren we dat we een
plek willen zijn waar én alle wijken van onze
kerkelijke gemeente zich welkom voelen én
waar alle burgers uit alle wijken zich kunnen
herkennen.

Kunst en cultuur en dialoog

Naast wat onze vaste koren (Zevenmaal,
Zanglust, Mannenkoor) al aan concerten
organiseren, is er dus ook de samenwerking
met de Voorveghter. Frank Kaman onderhoudt
voor ons de contacten met Jan Maarten Veurink
en zij zorgen ervoor dat er een paar keer per
jaar voorstellingen uit de Voorveghter die qua
locatie prachtig in “De Hof” kunnen worden
gehouden. Komende 11 december zal er weer
een kerstvoorstelling zijn met Anuna:

https://www.voorveghter.nl/programma/anu

na/ Het belooft een prachtige avond te worden
en kaartjes zijn te koop bij de Voorveghter. Op
die manier laten we veel mensen juist rond
Kerst genieten van ons kerkgebouw.

Daarnaast zorgen Rianne Leemhuis en

Hermanna Dogger dat er telkens een
tentoonstelling is in De Hof, zodat er ook
telkens iets moois is te zien en te beleven.
Verder is er een werkgroepje verbonden met
“Zin-In" bezig om “Hof-talk” te organiseren:
open avonden waarin mensen in gesprek gaan
over onderwerpen waarover bést verschil van
mening bestaat. Doel is dan om niet met elkaar
in discussie te gaan, maar juist in dialoog. Kan ik
gaan begrijpen wat die ander denkt, doet en
kan die ander mij begrijpen? In het voorjaar is
er weer een avond.

Meedoen?

Toen het initiatief startte was er wat scepsis: zal
dat gaan lukken, zullen we vrijwilligers krijgen?
Dat lukt tot nu toe en het groeit. Als je denkt:
dat vind ik 66k mooi, ga dan eens praten met
beheerder Jan Hallink. Hij is — samen met Henja
Bakkenes!! — de spin in het web. Of kom
gewoon eens kijken op zo'n maandag- of
donderdagmorgen.

Wim van der Wel (tot 1 december jl. voor vier
uur per week verbonden aan “De Hof")

o's» DE
& &) HOF

Huis van verbinding
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18jan Wi

wijk Marslanden
De Matrix 9.30 uur
21-12 Ds. Piet Langbroek Doopdienst
24-12 Levensbron 19.00 u
Ds. Yvonne van Benthem
25-12 Ds. Yvonne van Benthem
28-12 Dhr. Frank Werkman, Amersfoort
4-1 Ds. Yvonne van Benthem
11-1 Ds Elly Veldman-Potters
18-1 Ds. Yvonne van Benthem Start Week van
Gebed

PGHH

31 dec 19.30 uur online dienst
1jan de Hof 10.00 uur

dhr Hendr;l(.}an Broekroelofs




Bijbelrooster december/januari

nSg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

16 december
17 december
18 december
19 december
20 december
21 december
22 december
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december
1 januari

2 januari

3 januari

4 januari

5 januari

6 januari

7 januari

8 januari

9 januari

10 januari

11 januari

12 januari

13 januari

14 januari

15 januari

16 januari

17 januari

18 januari

Jesaja7,10-17
Jesaja 7,18-25
Psalm 146
Mattedis 1,1-17
Mattels 1,18-25
Psalm 19

Jesaja 8,1-10
Jesaja 8,11-23a
Jesaja 8,23b-9,6
Jeremia 23,1-8
Mattets 2,1-12
Mattels 2,13-23
Psalm 124,1-8
Numeri 22,2-20
Numeri 22,21-40
Psalm 59,1-18
Psalm 96

Numeri 22:41-23:12
Numeri 23:13-26
Numeri 23:27-24:13
Numeri 24:14-24
Psalm 106:1-23
Psalm 106:24-48
Romeinen 1:1-17
Romeinen 1:18-32
Romeinen 2:1-16
Matteds 3:1-17
Mattelis 4:1-11
Matteds 4:12-25
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
Psalm 66

Advent 4

Kerstnacht
Eerste Kerstdag

Onschuldige Kinderen

Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag

Driekoningen
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Collecten

Collecteopbrengst juli 2025

Datum Omschrijving Totaal
06-07-2025|Kerk in Actie - Werelddiaconaat Ghana € 1.076,01
Eigen Kerk € 546,70
QOostloorn - Kerk TV € 70,91
13-07-2025|PKN — Missionair werk (pioniersplekken) € 699,43
Eigen Kerk € 581,85
Qostloorn - Voedselbank € 64,50
20-07-2025|Kerk in Actie - Moldavié € 1.309,50
Eigen Kerk € 620,20
Oostloorn - Stg. The Home of Hope & Dreams € 82,55
27-07-2025|Zending (eigen ZWO) € 700,65
Eigen Kerk € 503,15
Oostloorn - De Brug Cambodja € 119,15
Totaal| € 6.374,60
Collecteopbrengst augustus 2025
Datum Omschrijving Totaal
03-08-2025|PKN — Pastoraat bij rouw en gedachtenis € 718,19
Eigen Kerk € 613,95
Qostloomn - Kerk TV € 74,75
10-08-2025 |Kerk in Actie — Zending Cuba € 754,36
Eigen Kerk € 605,12
Qostloorn - Voedselbank € 84,90
17-08-2025|Noaber Hardenberg € 1.096,36
Eigen Kerk € 517,85
Ooslloorn - Stg. The Home of Hope & Dreams € 87,20
24-08-2025|Kerk in Actie: Noodhulp Soedan € 1.429,55
Eigen jeugdwerk van onze kerk € 622,43
Qostloorn - De Brug Cambodja € 81,30
31-08-2025|Kerk in Actie - Moldavié € 3.003,75
Eigen Kerk € 743,95
Oostloorn - Stg. Vrienden Saxenburgh € 55,05
Totaal | € 10.488,71
Collecteopbrengst september 2025
Datum Omschrijving Totaal
07-09-2025|PKN — Geloven met jongeren € 704,37
Eigen Kerk € 548,75
Qostloorn - Kerk TV € 65,00
14-09-2025 |[Kerk in Actie — Werelddiaconaat Indonesié € 848,96
Eigen Kerk € 569,17
Oostloorn - Voedselbank € 90,15
21-09-2025|Zending — de eigen ZWO-Commissie € 859,54
Eigen Kerk € 554,80
Oostloomn - Stg. The Home of Hope & Dreams € 66,65
28-09-2025|PKN: Jonge zinzoekers € 1.076,75
Eigen Kerk € 814,00
Oostloorn - De Brug Cambodja € 70,90
Totaal| € 6.269,04




Ontvangen giften t/m 1 december 2025

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Clara Welleweerd Kerk € 10,00
Ineke Reiling Wijkfonds Heemse € 20,00
De heer G.J. Ramaker Wijkfonds Radewijk € 10,00
Mevrouw R. Ramaker-Brinks Wijkfonds Radewijk € 20,00
Fam. Bosscher Wijkfonds Radewijk € 20,00
ds. Wim van der Wel Baalderpot € 10,00
Mevrouw W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Mevrouw Broekroelofs Wijkfonds Radewijk € 15,00
Mevrouw Wesselink Wijkfonds Radewijk € 20,00
ds. Geralda Rohaan Diaconie Heemse € 20,00
Truus Hamhuis Kinderkerk Heemse € 5,00
ds. Robbert-Jan Perk Wijkgemeente Centrum € 50,00
Totaal € 210,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling

geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.
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Open K erk samenzang

Zondag 8 februari 2026

~.Aanvang 19:00 vur

ledereen van harte welkom



MM\ contactgegevens
@ colofon

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau (in De Hof) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.
Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Colofon:

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van januari/februari
2026 uiterlijk maandag 5 januari 2026. Kopij bij voorkeur
inleveren per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur:

Ds. Piet Langbroek

Opmaakredacteur:

vacature

Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur een email
naar het Kerkelijk Bureau voor een papieren versie

(€ 15,00) en/of een digitale versie (gratis).

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs
0523-216632
broekroelofs4@kpnplanet.nl
Hoftekerk/ De Hof

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.n|
Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
codrdinator: Marco Kappert
06-57407972 email:
beheerder.heemse@pkn-harden
berg-heemse

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523-277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
Vertrouwenspersonen
Mw.Neeltje Jonkers-Salomons
tel.06-10703656 email:
njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel
tel.06-83700328 email:
theo.oldehinkel@gmail.com 47
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Voor jong en oud,

door jong en oud.

KOFF™®

KNIEPERTIES

DEURKRANSEN

BROODJES

ERWTENSOEP

GRAFSTU! -

Wie wil cake, koek of taart bakken, voor bij de koffie.

Wie heeft: Buxus, Hazelaar, Conifeer, Skimmia, Eucalyptus of ander Groen.

Welkom om te brengen/kijken/kopen/helpen 16 t/m 19 December, Esweg 15

Meer info:

OPBRENGST => MOLDAVIE (project van de diaconie)
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Cindy Grendelman mail naar c.grendelman@gmail.com

Miny Bril mail naar minybril@kpnmail.nl of 0621912246




